Kroniek abdijtuin Egmond, zomer 2025

Wat een mooie zomer hebben we gehad, veel zon, mooie zonsopkomsten en
fluisterzachte zonsondergangen. Helaas weinig regen, maar het klimaat doet zijn best
om dat deze weken weer goed te maken en wat gaat de tijd toch snel...

De abdij is druk bezocht door retraitegasten. Sommigen hebben een handje mee
geholpen in de tuin. Veel bezoekers hebben van de tuin en de boomgaard kunnen
genieten, al of niet in stilte. De gasterij heeft goede zaken gedaan. Er is trouwens een
nieuwe manager aangesteld per 1 augustus: Bart-Jan Vos. Br. Johannes heeft als prior
nu meer tijd voor andere zaken. De fruitoogst is, evenals in heel Nederland,
overweldigend. In de boomgaard, maar ook in de kruidentuin en moestuinen blinken de
trotse vruchten ons verwachtingsvol aan. Eind september gaan de vrijwilligers van de
POM alle vruchten tot sap persen. Er is tussendoor al veel geplukt en de monniken
hebben diverse jams gemaakt. Dit jaar hebben we voor het eerst vijgen uit eigen
kruidentuin kunnen proeven. In het voorjaar hebben we vlierbloesems geplukt,
waarmee de monniken heerlijke vlierbloesemsiroop maken. Allemaal te koop in de
abdijwinkel.

Deze keer aandacht aan enkele insecten:

Erratum

Vorige kroniek schreef ik dat in de tuin van br. Cor, op 27
april een eerste Kolibrievlinder was gespot, fladderend, met
z'n lange tong likkend aan de bloem van een smeerwortel.
Echter de oplettende natuurminnende broeder Thijs, abt. tikte
me (vriendelijk) op de vingers; Het was een Walstro-
pijlstaartvlinder. Deze vlinder vliegt vooral in de schemering
en is tamelijk zeldzaam. Wilgenroosje en Walstro (verwant
aan Kleefkruid) zijn de “Waardplanten”. Dat zijn planten
waarop vlinders hun eitjes leggen en rupsen van leven.

Andere insecten en vlinders.
Ik kreeg van enkele tuinvrijwilligers onderstaande mooie foto’s van:
e een zwerm honingbijen die met hun koningin in de boomgaard was neergestreken (‘s middags
door onze imker zijn opgehaald);
e een heel jong lieve heersbeestje (geel/groene kleur) dat zojuist uit de cocon was gekropen en
nog geen stippen had (de cocon ligt er nog naast);
e rups van een Koninginnepage (groene strepen) op een Dilleplant in de Strabotuin;
Europese Hoornaar op de bloem van een Buddleia;
Gehakkelde Aurelia.

Geniet van de mooie kleuren en vormen
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En verder:

We hebben gewerkt op zaterdag: 10 mei,14 juni,12 juli en 9 augustus en verder natuurlijk ook
weer heel veel op andere door-de-weekse dagen. Super hoor, zonder jullie zou de tuin er niet zo
veelzijdig, inspirerend en verzorgd uitzien!

Herinneringsboom en Klokkenstoel

Op 23 mei stond de abdij stil bij het 1-jarige bestaan van de Herinneringsboom. Er waren veel
belangstellenden. Na enkele overdenkingen in de abdijkerk liepen we er in een stille tocht naar toe.
Bij de boom zien we steeds weer nieuwe herinnerings-steentjes liggen en ook in het boek worden
heel veel berichtjes achter gelaten. “"Gedragen”; Jos Apeldoorn heeft van een boomstronk een
houten wiegje gemaakt, met leren draagriemen. De abt heeft de nieuwe klokkenstoel met een
drietal luidmomenten ingewijd.

Op zaterdag 23 augustus vierde de Communiteit het 90-jarige bestaan van de abdij. Die dag werd
ook een boek gepresenteerd over de historie van de Adelbertusakker, waar overigens nu een
interessante reistentoonstelling hangt (gemaakt bij een pelgrimstocht in Turkije). 's Avonds
trakteerden de broeders alle vrijwilligers op een heerlijk buffet, als “"dank voor de bewezen
diensten”.
e Op zaterdag 13 september is de jaarlijkse Abdijmarkt, waarbij de tuingroep niet ontbreekt;
e De Landelijke Natuurwerkdag is op zaterdag 1 november. De werkdag van 8 nov. vervalt
dan. Voor de landelijke promotie heeft “"Gardeners World” in de abdijtuin: 3 promotiefilmpjes
met tuinvrijwilligers opgenomen.

Weer te veel gebeurd om allemaal te vermelden. Ik hou het hier bij en vriendelijke groet,
Henk, 7 september 2025



